
 
 

     
 

 
 
 
          

 
 
                   

  
 
 
 
    
 
 
  
  

 

 

Cluster  NIEUWS extra   

December 2023 
 

Wijziging mistijden in 2024 

’ 
“Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen 
van het Licht opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen van het 
Licht.”  
(Johannes 1:6) 
 
Beste parochianen, 
 
Dit zijn de eerste regels van het evangelie voor de het 3de weekend van de Advent (zondag Gaudete).  Een weekend 
waarin de kerststal overal weer te bekijken is. Waar de kerstbomen weer verlicht zijn. Als je door de straten kijkt zijn 
veel huizen verlicht. Het zijn de donkere dagen voor kerst. Een tijd van gezelligheid, een tijd van lekker eten, een tijd 
van samen vieren.  
De kerstvieringen zijn in volle voorbereiding, en we zullen veel mensen mogen begroeten. Het is fijn met zovelen, 
samen de geboorte van Christus te mogen vieren.  
 
Echter na de kerst worden we weer geconfronteerd met de harde realiteit. Deze realiteit leert ons dat de kerk steeds 
minder bezocht wordt en dat de eucharistie door steeds minder mensen gevierd wordt.  
 
Op dit moment zijn we op een punt aangekomen dat we, vanwege het teruglopende kerkbezoek, in combinatie met 
het priestertekort, een besluit hebben genomen over het aantal vieringen dat er regulier gehouden zal gaan worden.  
De toekomstige pastoor van onze parochiefederatie zal het aantal vieringen alleen moeten kunnen celebreren. 
Aanvulling met een assistent, zoals wij die gekend hebben via de inmiddels overleden em-deken Willemssen, is met 
het huidige priestertekort niet meer mogelijk.  
 
Dit heeft direct effect op de aanvangstijden én het aantal aangeboden vieringen per weekend: 
 
• Voor de parochies H. Liduina te Kelpen-Oler en H. Johannes de Doper te Baexem betekent dit dat het aantal 

vieringen van 2x naar 1x per maand gaat. In Kelpen-Oler blijft de aanvangstijd 18:00 uur. In Baexem blijft de 
aanvangstijd 19:15 uur. 

 
• Voor de parochie H. Nicolaas te Heythuysen betekent dit dat de eucharistievieringen  op zaterdag 

teruggebracht worden van wekelijks naar éénmaal per 2 weken. De aanvangstijd wijzigt naar 18:00 uur.  
 
• Op zondag zal in H. Nicolaas te  Heythuysen wekelijks een eucharistieviering zijn, echter ook hier wijzigt de 

aanvangstijd. Deze vieringen zullen dan om 09:30 uur beginnen. 
 
• Voor de parochies H. Severinus te Grathem en H. Barbara te Leveroy zal het aantal aangeboden 

eucharistievieringen vooralsnog gelijk blijven. In Grathem zal de aanvangstijd zal 11:00 uur blijven, in Leveroy 
zal de aanvangstijd 11:00 uur worden. 

 
Dit alles zal vanaf het weekend 6 / 7 januari 2024  effectief zijn en zal zich herhalen in een terugkerend rooster van 4 
weken. In Leveroy zal er in op 7 januari nog een laatste viering op zondagmorgen om 09:30 uur gehouden worden. 
 
Voor uitgebreide informatie lees de informatie op de website.  Er zal een nieuwe agenda aangereikt worden. 
 
Op de achterzijde vindt u een overzicht voor de maand januari 2024: 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  


